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NIEUWSBRIEF  Purmerkerk zondag 26 maart 2023    Zomertijd 

Let op dit weekend begint de zomertijd. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur 
vooruit gezet worden.  

Na de dienst en vóór we koffie en thee drinken is er afscheid van onze organist Martin Sikkema die gaat 
verhuizen naar Ruurlo.  

Marga Eeltink is onverwacht overleden op 16 maart in Coldstream Schotland.  Ze had al 25 jaar last van 
diverticulitis. De bijverschijnselen hiervan zijn haar noodlottig geworden..Ze heeft voor de Purmerkerk 
veel betekend. In een moeilijke periode werd ze voorzitter van de beroepingscommissie en daarna 
interim voorzitter van de kerkenraad totdat ze verhuisde naar Schotland. Door haar optreden, warmte en 
aandacht wist ze mensen bij elkaar te brengen. Ze had nog steeds contact met de kerk en met 
verschillende mensen van de kerk. En ze reageerde zelfs nog op de Nieuwsbrief zo nu en dan. Omdat 
ze zo onverwacht overleed is het nog niet bekend wanneer de crematie is. Wel is al zeker dat er een 
livestream zal zijn voor de vrienden en familie buiten Schotland. Als u de rouwdienst wilt volgen kunt u 
een mail sturen naar: margaenber@gmail.com met in de onderwerpregel: ”Uitvaart”. U ontvangt tegen 
de tijd dat de datum van crematie een mail met een link naar een site met een inlogcode. 
De rouwkaart met haar adres is bijgevoegd. De kerk heeft een bloemstuk naar de familie gestuurd. 

 

    

 

Zondag 19 maart 
Voorganger:    Marilène Visschers 

Organist:    Martin Sikkema, de laatste keer 
Purmercantorij   olv Marja van der Ploeg 
Bestemming collecte:   Nederlands Bijbelgenootschap. Welkom bij het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap (NBG) 
Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente De Purmer 

 
Bij de dienst 
Oude religieuze verhalen beschrijven prachtig en sprookjesachtig hoe de Eeuwige in chaos en duisternis 
Licht schept. En leven. Als kroon op alles wat God creëert wordt er tenslotte  levenslicht geschonken 



aan ménsen. Op God gelijkend, zo lezen we. Mooiere religieuze poëzie over ’in den beginne’ bestaat er 
niet, denk ik. Misschien dat we trouwens alleen zó ook de duisternis aankunnen.  

Meer dan de andere evangelisten maakt de evangelist Johannes vaker gebruik van het woord 
Licht. Zo omschrijft hij Jezus van Nazareth als ‘het licht van de wereld’. Een licht dat nooit zal 
verdwijnen, weet Johannes. Ook niet na Jezus’ dood. 

Komende zondag, de 5e zondag van de 40-dagentijd, blijven we even stil staan bij Johannes’ 
verhaal uit hoofdstuk 9 over Jezus en een blinde medemens. Ze ontmoeten elkaar nadat Jezus uit de 
tempel is gezet door aartsconservatieve Judeeërs. Buiten valt Jezus’ oog op de blinde. Er ontstaat een 
gesprek tussen hen beiden. Ook zijn er omstanders. Door Jezus’ liefdevolle benadering van de blinde, 
gaat de blindgeborene als het ware ‘de ogen open’. De duisternis die hem was overkomen wordt licht 
voor hem.  

Opvallend in het hele hoofdstuk is de rol van de omstanders, die dit allemaal meekrijgen: Jezus’ 
leerlingen, een groep Judeeërs, de ouders van de blinde, en enkele farizeeën. Iedereen heeft er een 
mening over. Alsof vrijwel iedereen angstig klem zit in zijn eigen benepen bubbel. Van een blij en 
oprecht meeleven met de mens die ‘geheeld’ is, is geen sprake. De blinde die weer zicht heeft, inzicht 
én uitzicht wordt hardhandig weggejaagd. 

Tenslotte grijpt Johannes zelf in, in de gang van zaken. Hij spreekt zijn eigen statement uit, bij 
monde van Jezus en de blindgeborene zelf! Door hun beider ruimhartigheid, door hun beider 

vertrouwen/geloof in elkaar en in wat ‘groter is dan wijzelf’ wordt God de eer gebracht. Waar Jezus in 
zijn onvoorwaardelijke menslievendheid aan de Eeuwige doet denken, zo weet Johannes, doet oprechte 

verbondenheid tussen Gods mensenkinderen - wie dan ook – méér dan goed.     
         Marlène Visschers-Woestenburg 

 Rembrand van Rijn, Jezus geneest een blinde 
 

Liturgie  

Orgelspel vooraf... 
Lied 275 Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, couplet 1-4 Gemeente en koor zingen samen.  
Welkom met aansteken van de kaarsen  
Koor zingt Lied 296 Die de morgen ontbood.  Koor begint;  Gemeente zingt refrein mee 
Drempelgebed, met vierstemmig gezongen Kyrie, door het  
koor zingt vierstemmig: Lied 281 couplet 1 tot en met 5: Wij zoeken hier uw aangezicht.   
Schriftlezing: bloemlezing uit Johannes, 9, 1 – 41 
Lied 910 Soms groet een licht van vreugde  Gemeente en koor samen 1-stemmig   
Overweging  + korte stilte 



Koor zingt: Wirf dein Anliegen auf den Hern, van F. Mendelssohn  
Voorbede - Stil gebed - Onze Vader 
Lied 91 a uit het NLB  Wie in de schaduw Gods mag wonen. Gemeente en koor samen 1-stemmig 
Mededelingen 
Inzameling gaven  
Slotlied' 527 Uit uw hemel zonder grenzen  Dit zingen Gemeente en koor samen  1-stemmig 
Koor zingt vierstemmig: Lied 417 Frieden, Frieden, (drie maal) Als inleiding op de zegen 
Zegenbede  

 

Overzicht diensten Purmerkerk 2023  

datum predikant organist diaconie bestemming Bijzonderheden 
26 maart Marlene Visschers  Martin Sikkema Nederlands 

Bijbelgenootschap 
Afscheid van Martin en 
optreden Purmercantorij  

        

2 april Pieter Lugtigheid Niek Hartog Voedselbank Palmzondag   

9 april Wout van de Spek blazers ensemble Lilianefonds Pasen  

16 april Henri Frölich Ger van 
Wattingen 

Stichting Heifer Kindernevendienst 

23 april ?????   Habitat voor Humanity   

30 april geen dienst     Mei vakantie 

          
4 mei Piet Hein Debets blazersensemble om 19.00 uur dodenherdenking 

 

Uw bijdrage voor de Purmerkerk  
Op de website van de Purmerkerk staan bij ANBI-gegevens, een financieel verslag en het RINS 
nummer 824122549 voor de giften post van de Inkomensbelasting. 
Bankrekening NL85INGB0000164069   Hervormde gemeente ‘De Purmer’  1481 AP PURMER.  
Graag uw naam en postcode vermelden, alsmede de bestemming collecte:   
"Beheer en onderhoud Purmerkerk". 

Nieuws van de kerkenraad 

 Helaas voor ons zal de organist Martin Sikkema gaan verhuizen naar de Achterhoek. Dat 
betekent dat we vanaf 1 april op zoek zijn naar een pianist of organist. Iemand die de dienst 
muzikaal kan ondersteunen. Als u iemand weet in uw omgeving attendeer die dan op deze 
vacature, we zijn blij met iedere hulp. Informatie bij purmerkerk@hotmail.com of tel 06-10086916. 

 De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 11 april om 14.00 uur in de 
Nevenruimte van de Purmerkerk. We lezen naar aanleiding van et boek: “Eenvoudig leven” 
hoofdstuk 6 “Vluchtroutes uit de crises” Jesaja 30:1-26.  Liesbeth Baars leidt deze studiegroep. 
 

 Als u graag op zondag de kerkdienst wilt bij wonen maar niet over eigen vervoer beschikt neem 
dan contact op met Carla van Es, (06-51172530 ) zij zal proberen vervoer te regelen. 
 

Nieuws uit de regio 
 
 Op zaterdag 25 maart is er in Edam de ambachtendag bij Scheepswerf Groot Lingerzijde 25.Het 

schip WR167 is te bezichtigen en er zijn veel ambachten te zien, bier brouwen, zeil maken, 



etherische oliën verwerken, vis roken, sleepboot varen etc. zie AMBACHTENDAG 2023 - St. 
Historische Werf Edam (varenderfgoededam.nl) 
 

 Voor de noodopvang van vluchtelingen in de drie grote tenten op de Baanstee Noord is behoefte aan 
warme winterkleding en kinderspeelgoed en vrijwilligers. Degene die willen helpen kunnen zich 
melden bij de NLpleinen van de bibliotheek in Purmerend of Edam-Volendam of mailen naar 
noodopvangbaanstee@purmerend.nl. Ook spullen zijn van harte welkom, zoals kinderspeelgoed en 
fietsen. U kunt dit per mail melden aan noodopvangbaanstee@purmerend.nl. Zij nemen dan contact 
met u op. 
 

 Op de site van Laag Holland staat een goed overzicht van alles wat er te doen is in Purmerend en de 
regio Waterland: De UITagenda van Laag Holland | Laag Holland  
 

 Op vrijdag 7 april vanaf 19.30 uur wordt in de Grote kerk van Edam de Matthäus passion van J S 
Bach. Kaartjes bij de VV van Edam en de VVV van Volendam, bij de Libris boekhandel “Het 
Leesteken” in Purmerend en bij Nimo Boek in Monnickendam. Indien nog voorradig een uur voor 
aanvang bij de ingang van de Grote Kerk. 
 

 In Monnickendam wordt al weer hard gewerkt aan de voorbereiding van de feestweek in juni. 
550 jaar gelden was de slag om de Zuiderzee. Er is behoefte aan vrijwilligers voor de voorbereiding  
Slag op de Zuiderzee 2023 - Slag op de Zuiderzee - 2023 
 

 In het Kunsthuis Waterland aan de Peperstraat 36 in Purmerend is de tentoonstelling 
TransFORmatie. Een verwijzing naar de grote transformatie waar de wereld voor staat en de 
komende jaren gaat plaatsvinden. Het heeft niet alleen invloed op onze energiewinning en het 
gebruik ervan, alles verandert. Een veelheid van kunstvormen en iedere zaterdag tussen 15.00 en 
17.00 uur een gratis activiteit. 

    

 
Het weer in maart was heel wisselend, van warm en zonnig tot sneeuw en lichte vorst, en nu weer 
bewolking met druilerige regen. De sneeuw leverde wel mooie plaatsjes op: 

     

 

 

 


